




Hallo daar,

Dit is een doe-boekje voor 
kinderen die graag bezig zijn met 
beeldende kunst.
Door Corona zijn veel lessen in 
de academies weggevallen en met 
dit boekje hopen onze leraars 
dat kinderen leuke tekeningen, 
schilderijtjes of knutselwerkjes 
blijven maken.
Mocht je je vervelen in de zomer, 
dan is dit dus HET boekje dat je 
vastneemt! Het staat vol met 
leuke opdrachtjes! Wil je echt 
kunstlessen volgen? Dan kan je 
je inschrijven in onze academie 
KUMA. Info op de laatste pagina: 
er zijn lessen in Maldegem, 
Aalter, Beernem, Ruiselede 
Oedelem, de Kruipuit, Adegem,Donk 
en Sint-Laureins. 

Fijne groet!
Het KUMA team





Parkdiertjes
Dit is een heel gezellig park 
maar de diertjes laten zich 
niet gemakkelijk zien. Teken 
jij jouw lievelingsdiertjes 
erbij?



Wanneer je in bad zit of  een emmer 
vol schuim hebt buiten in de tuin 
vervorm je jezelf tot een grappig, 
groot, griezelig, ....schuimwezen.



Bouw een kerkhofje voor de beestjes 
van buiten. Fleurige grafjes met 
beschilderde , beplakte keitjes, 
takjes, blaadjes, bloemetjes, ...enz...



Hoe 
overleven 
op een 
vreemde planeet?
benodigdheden:
plastiek potjes, plastieken zakken, 
afvalmateriaal, karton, papier
contactlijm/ warme lijm, touw, nietjes, 
schaar, potlood, verf.



Bouw in je tuin met takjes, plastieken 
potjes, plastieken zakken, glazen 
bokalen een miniatuur biodome en of 
serres, kweek daarin echte plantjes 
(onkruid of niet) Je kan dit eveneens 
in een bloembak doen. 





Oude kiekjes.
Snuister en rommel op zolder 
maar eens door de oude 
fotoboeken. Dit op zich is 
al een heel leuke ontdekking. 
Haal daaruit de grappigste, 
schattigste of origineelste foto 
en teken hem na met potlood. 
Begin zachtjes met de opbouw 
van de grote vormen, nadien 
komen de details erbij en 
alle tonen die je opmerkt van 
licht naar donker, net zoals 
Hockney.



ALS HET GRAS GEMAAID 
WORDT: MAAK EEN 

TEKENING MET HET VERS 
AFGEMAAID GRAS. JE KAN 
3D EFFECTJES TOEVOEGEN 

DOOR HEUVELTJES TE 
BOUWEN.



De gestempelde robot
Duik eens in je legodoos en haal er 
legoblokjes uit in verschillende maten 
en vormen (kleur heeft geen belang)!
Verder heb je nog een stempelkussentje 
nodig en je bent klaar om je robot te 
stempelen!



Verzamel een aantal gebruikte 
theezakjes en laat deze eerst drogen.                                                     
Eenmaal droog kunnen deze 
gebruikt worden om ieniemienie 
miniatuurschilderijtjes op te maken.  
Bloemen, dieren, huizen, het kan allemaal.                                                                                               
Werk hierbij met je allerfijnste 
penseeltjes, ga nauwkeurig aan de 
slag en meng hierbij uiteraard zelf je 
kleuren.

ieniemienie



Trek je vuile schoenen aan en doe 
een recht-doortocht, verzamel 
daarbij 10 of meer materialen of 
voorwerpen die je tegenkomt. 

Nadien maak je 
hiermee een sculptuur. 
Afhankelijk van waar 
je bent en wat je 
vindt of tegenkomt 
kan je beeld er 
totaal anders gaan 
uitzien.



Maak met zoutdeeg (1 kop 
zout, 3 koppen bloem, 1 kop 
water, eetlepel olie (alles 
goed mengen en kneden)) twee 
groepen figuren. Deze groepen 
komen elkaar in het echte 
leven nooit tegen. Maak ook 
verschillende bijhorende 
attributen. Laat deze figuren 
een dagje drogen in de zon.



Daarna gaan we 
ze beschilderen 
in de kleuren 
die jij kiest.
Eenmaal droog 
zijn zijn ze 
klaar om mee te 
spelen.



Op heel wat ramen 
worden tekeningen 
aangebracht in de 
hoop dat de mensen 
blij worden bij het 
zien van de vele 
mooie kunstwerken 
en het coronavirus 
op die manier een 
beetje dragelijker 
maken. 

Wil je zelf ook aan de slag, dan kan je dat 
op het raam van dit huisje of als het mag van 
je ouders kan je ook een leuke tekening maken 
op het raam van jouw huis, dan heb je daar 
wel nog een 
raamstift 
voor nodig! 
Bedenk iets 
leuks zodat 
de mensen die 
passeren er 
vrolijk van 
worden!

Raamtekening









Bouw een museum van takken, gebladerte, planten, 
afval en wat je buiten vindt. Creëer nu kunstwerkjes 
van aarde, sapjes, takkenconstructies, ...enz.. en 
stel ze op.





Beeldende Kunst in de academie 
betekent ontspannende, creatieve 
lessen waarbij het beeldende, 
scheppende en probleemoplossende 
vermogen wordt gestimuleerd, wat 
sterk bijdraagt tot de verdere 
ontwikkeling van de mens.
Alle praktische informatie over de 
lessen vindt u op 

www.academiekuma.be 

Inschrijven: 
verloopt steeds digitaal op de 
website en kan tot 25.09.20  
www.academiekuma.be/inschrijvingen.

Corona: de lessen gaan door middels een 
veiligheidsplan in uitvoering. 


